
 

 

 

Vrienden van Kasteel Heijen 

Samen houden we de geschiedenis levend 

Kasteel Heijen is een uniek stuk erfgoed in Noord-Limburg. De grote wens van de in 2025 

overleden kasteelheer Ysbrandt Roovers was om aan dit landgoed een multifunctionele 

bestemming voor een breed publiek te geven. De waarden historie, cultuur, natuur en 

ontmoeting vormen de kern van deze nieuwe doelstelling. 

Om dit te realiseren is een breed, publiek draagvlak noodzakelijk. Daarom zijn wij op zoek 

naar mensen die met ons de geschiedenis levend willen houden. 

Vrienden van Kasteel Heijen 

De steun van de Vrienden van Kasteel Heijen vormt een drijvende kracht achter de 

ontsluiting van het landgoed voor het publiek. Met hun donatie (van bijvoorbeeld € 50,-) 

dragen zij bij aan het behoud en de toekomst van het landgoed. 

Als dank worden zij jaarlijks uitgenodigd voor een exclusieve bijeenkomst voor de Vrienden 

van Kasteel Heijen, waarbij ook de kasteelheer aanwezig is. En natuurlijk ontvangen zij onze 

nieuwsbrief vol activiteiten op landgoed Heijen en met informatie over de stappen die gezet 

worden om het kasteel toekomstbestendig te houden. 

Particulieren én bedrijven kunnen zich aanmelden als vriend.  

Stichting Mosaïque 

De jaarlijkse bijdrage komt ten goede aan Stichting Mosaïque, die het als haar primaire taak 

ziet om van kasteel Heijen een vitale en toekomstbestendige ontmoetingsplek te maken. Dat 

doet zij met culturele, historische en maatschappelijke evenementen, open dagen en 

rondleidingen, maar ook met het verder verhogen van de biodiversiteit op het landgoed. 

Meer informatie en aanmelden 

U kunt zich aanmelden als nieuwe Vriend van Kasteel Heijen door een mail te sturen naar 

info@stichtingmosaique.nl.  

Op dit mailadres kunt u ook terecht voor meer informatie.  

Of bel met Marian Leideritz: 06 22 52 34 49. 

Ondertekend door Reindert? 
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